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Bugünkü hutbenin konusu Lokman Suresi'ndeki iki ayet ile ilgili. Lokman Suresi Kur'an'da 31. Suredir. Ve bu iki ayet Lokman Suresi'nde çok bilinen ayetlerdir. Lokman bölümü olarak bilinir. Bu bölüm oğluna tavsiye veren Lokman adındaki babaya ayrılmıştır. İlk önce bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bazen Allah, Kur'an'da insanların ismini söylememeyi seçer. Örneğin, Yasin Suresi'nde Allah bir kavme gelen 3 peygamberden bahseder ve biz hiçbirinin ismini bilmeyiz. Allah sadece, onları gönderdiğini, onların peygambelerden olduğunu söyler. 

(Yasin, 14) PPj '-jjjii önce ikisi gönderildi daha sonra üçüncüsü gönderildi. Hiçbirinin ismi bilinmiyor ve birisi onlara yardıma geliyor, onun da ismi bilinmiyor. Musa (a.s.) 
yolculuğa çıkmıştı çünkü Allah ona başka birinden bir şeyler öğrenmesini emretmişti. 
Kur'an dışındaki rivayetler isminin Hazir veya Hızır olduğunu söyler. Fakat Kur'an bize ismini hiç söylemez. Kur'an sadece, (Kehf, 65 ) LbUç. der. Kullarımızdan bir kul. 

Bazen, Allah bize isim söylememeyi tercih eder. Önceki peygamberlerden birçok haberci var. Örneğin, Beni İsrail'e dahil olanlarda ^ ^ Â) (Bakara, 246) 

İsrailoğulları, peygamberlerine "Bize kral tayin et" diyorlar. İncil'de Şemvil veya Şamuel hakkında konuşuyorlar. Fakat Kur'an isim vermiyor. Yani Allah bazen isim vermemeyi bazen de vermeyi seçiyor. 

Neredeyse bütün alimlerimizin icmasıyla Lokman bir peygamber değil. Buna rağmen ismi geçiyor. Burada önemli olan ilk şey Allah'ın ismini vermeyi seçmesi, kişiye verilen özel bir onurdur. Peygamberimiz (sav)'in sahabelerinin isminin geçmesi için birçok fırsat vardı. Onlarla konuştu, onlara hitap etti, olaylar oldu Allah hiçbirinin ismini söylemedi. Ebu Bekir es-Sıddık'ın ismi verilmedi. Allah sadece (Tevbe,40) il 

(jjlj V dedi. Allah sadece, "Arkadaşına 'üzülme' dediğinde...(Tevbe,40)" dedi. "Ebu Bekir'e 'üzülme' dediğinde..." demedi. Yani birisinin özellikle isminin geçmesi, Allah'ın ona bahşettiği özel bir şey ve bu onur Kur'an'da Lokman (r.a.)'a verilmiş. Bunun altını çizerek aynı zamanda şu gerçeğe dikkat çekmek istiyorum. Allah böylelikle bize bu bölümü hafife almamamızı öğretiyor. Bunlar hiçbir tarihçinin kayıt alamadığı tarihten anlar. Bu bölüm, bir baba ve oğul arasındaki konuşmayı içerir. Büyük olasılıkla, evlerinde özel olarak gerçekleşti ya da yolculuk yaparken ya da beraber bir iş yaparken Etraflarında kimse yoktu, kayıt cihazları yoktu. Kimse bu konuşmayı belgelemiyordu, tek belgeleyen Allah'tı. Kaç milyarlarca, trilyonlarca kez ebeveynler çocuklarıyla konuşur. Bu her gün olan bir şey, hayatımızın bir parçası ve yine de bu konuşma o kadar önemli ki, Allah, kıyamet gününe kadar hidayet rehberi olacak bu kitapta olması gerektiğine karar veriyor. Bu küçük konuşma parçası bulunmalı. Yani bu önemli bir olay ki Allah başka türlü tanıyamayacağımız birisini ünlü yaptı ve Allah bu konuşmayı zamansız olarak vurguladı aksi takdirde haberimiz olamazdı. 
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Hiçbir zaman onunla oğlu arasında geçen konuşmadan haberimiz olmazdı. Kur'an çalışırken, Kur'an'da ki bir şeylere yaklaşırken, öncelikle bir adım geri gitmeli ve Allah'ın bizim için ne yaptığının kıymetini bilmeliyiz. 

(Bakara, 239) P LÂ 

Kendi başına asla bilemeyeceğin şeyleri öğretir. 

O'nun hikmeti dışında bu bilgiye ulaşmanın hiçbir yolu yoktur. Allah'ın Lokman ile ilgili dedikleriyle başlayalım. 

(Lokman, 12) ÛjjÎ &!j Andolsun ki biz Lokman'a hikmeti verdik. 

Ayetin bazı kısımları tartışmalı, kısa tutacağım; ama geri kalanını detaylandırmaya çalışacağım. Bir veya iki temayı vurgulamak istiyorum eğer bütün ayet hakkında konuşmaya çalışırsam uzun zaman burada dururuz. Her neyse, Allah ona hikmeti verdiğini söylüyor. İlk hatırlatmak istediğim şey, Arapça'da hikmetin ne anlama geldiği. Harekete geçiren faydalı ilim. Yani sadece bildiğimiz bir şey değil. Çok bilginiz varsa bu hikmetli olduğunuzu göstermez. Bu ilme sahip olduğunuzu gösterir ama hikmete sahip olduğunuzu göstermez. Hikmet başka bir şey. Hikmet şiir yazabilmek ya da siz bir şeyler söylediğinizde insanların hayran kalması değil. Klasik Arapça tanımına göre derin, kıymetli şeyleri bilmektir. Derin ve yoğun doğruları bilmek; ama aslında aynı zamanda da onlara göre yaşamak. Bu klasik olarak anlaşılan bir şey. İmam Şafii (r.a.) 4^' <&4j"cS 'yi okuyunca "Allah ona kitabı ve 

hikmeti öğretti" Hikmetin anlamını Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünneti olarak anlar. 
Çünkü, sünnet Kur'an ilminin pratik uygulamasıdır. O, aralarında ki bağlantıyı hemen anlamıştı ve hikmeti sünnet olarak yorumlamıştı. Allah'ın "Biz Lokman'a hikmeti verdik" demesi, bu kişinin belli bir şekilde yaşadığı anlamına gelir. Yalnızca belli şeyleri bilmiyor, aynı zamanda pratikte de yaşıyor. Allah onun bütün hayatını özetliyor. 
Birisinin faydalı ilmi ve doğru yolda olması ne demek? Bunun özeti (Lokman, 12) <j' 

Â Allah'a şükretmek/minnettar olmak için ve burada fiil emir kipinde aslında, 

* O t', o ° „ 0 > „ 

Â ğl (jUal ulil beklenen form. Aranızda birazcık nahiv duyarlılığı olanlar, 

hemen emir formu Â u' "Allah'a şükredici ol" olarak değiştirecek. Burada bir komut varmış gibi. Kendine sürekli olarak "şükredici ol" diyerek yaşamış. Yani aslında Allah'ın ona verdiği hikmetle, kendi kendine konuşması, kendisine, "Allah'a şükredici ol, Allah'a şükredici ol, Allah'a şükredici ol" Bu önemli çünkü, kendimizi bazı durumlar içinde bulacağız ve önümüzdeki sorunlara bakacağız. 

(Beled, 4) ^ ^ 4Lu“V* UİIâ jİ! 

Allah insanoğlunu iş, zorluk, stres, problemler, depresyon ve kaygı içine boğulmuş halde yarattı. Etrafımızda her zaman sorunlar var ve ne zaman sorunlarla çevrili olsak, negatiflerle kafamızı meşgul ediyoruz. Negatiflerle kafanızı meşgul edince, ne için şükretmeniz gerektiğini düşünemezsiniz. Bu imkânsız. Olumsuz düşüncelerle kendinizi boğarken aynı zamanda minnettar olamazsınız. Bu iki şey bir arada var olamaz. 
Şükredici olabileceğiniz tek zaman başınıza iyi bir şey gelmesi ya da iyi bir şey geldiğini fark etmeniz. Birisi size hediye verir, "teşekkür ederim" dersiniz. Basit, karışık değil. 
Buradaki ana fikir, onun kendisine sürekli olarak, şartlar ne olursa olsun, Hayatıma 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bakmalıyım ve şu anda şükretmem gerekenlerin neler olduğunu bulmalıyım. İnsan doğasında, 

(İbrahim, 34) jta* û) Allah bunu bize zaten söyledi. İnsanoğlu çok zalimdir 

ve son derece nankördürler. Son derecede nankör olan yollardan biri nedir? Bizim her zaman şikayet etmek için sebeplerimiz var. Her zaman. Eğer birisi dese ki "-Aklından ne geçiyor?" 

"+Bir şeyim yok iyiyim" 

"-Hayır hayır benimle konuşabilirsin" "+Tamam, işte liste..." 

Sonra da bütün meselelerin olduğu liste: 

"Çok sıcak, nefret ediyorum, eskiden Kaliforniya'da yaşıyordum şimdi Teksas'ta" Her türlü probleme sahipsiniz, para sorunları, sağlık sorunları, aile sorunları, kişisel sorunlar kariyer sorunları, eğitim sorunları, öz-değer sorunları, öz-güven sorunları... 
Her türlü sorunlar. Ve biz bu sorunlar içinde boğuluyoruz. Sadece bir dakikanızı alıp "Ne için düşünürsem minnettar olurum?" diye düşünmek aslında gerçekten zor. Çok zor bir egzersiz haline geliyor "Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum, olumsuzluğa boğuluyorum." ve bu ne kadar bilgiye sahip olduğunla alakalı değil, sakalının ne kadar uzun olduğuyla ya da başörtünü ne kadar sıkıca bağladığınla ilgili değil. 

Bu İslam'ın dış görünüşü ile ilgili değil. Bu kalplerimizin içinde gerçekleşen bir şey. Yani sen ve ben Kur'an hafızı olabiliriz. Dünya'da ki bütün ilimlere sahip olabiliriz; fakat minnettarlığımız yok; çünkü biz her zaman negatifiz. Her zaman şikayet ediyoruz, her zaman etrafımızda yanlış arıyoruz, (şükür) kelimesinin de biraz daha iyi anlaşılması lazım (şükür) ^ (hamd) kelimesinden farklıdır. Kur'an (Fatiha, 2) 

& ile başlar. (hamd) kelimesi iki şeyin birleşimidir. Bunu hatırlamanızı istiyorum. 
Hutbede bir çok şey söyledim biliyorum ama birkaç şey bundan sonra aklınızda kalsın istiyorum. İşte bunlardan biri, -^-(hamd), iki şeydir. Övmek ve şükretmektir. İkisinin birleşimi. Peki bu ne demek, güzel bir araba gördüğünüzde "Vay, güzel araba" dersiniz. Arabaya teşekkür etmezsiniz, arabaya minnettar olmazsınız. Sadece översiniz, yani bu övgü. Birisi size güzel bir araba verdiğinde, çok minnettar olursunuz ve "teşekkür ederim" dersiniz. Bu şükretmektir. Bazen teşekkür etmeden överiz, bu mümkün. Hatta bazen de övmeden teşekkür ederiz bu da gerçekleşir. 

İbrahim (a.s.) babasına karşı çok şükrediciydi onu o büyüttü fakat babasını hiçbir zaman övmedi çünkü babası put inşa ediyordu. Yani birisi övülmeye değer olmasa da ona teşekkür edebilirsiniz. Musa (a.s.) Firavun onu büyüttüğü için teşekkür ediyordu ama bu onu övdüğü anlamına gelmiyor. Bu iki şeyin beraber olmasına gerek yok. 
Bazen insanlar, onlara teşekkür ettiğinizde aynı zamanda övmenizi de beklerler. Bu iki şeyin aynı anda olmasına gerek yok ama Allah'a karşı övgü ve şükür her zaman beraberdir. Bu bölüm aslında övgüyle alakalı değil çünkü Â <j' değil. Â <j' sadece, teşekkür etmek. Sadece şükredici ol. Övme kısmına henüz geçmedik. Övme ve şükretmeyi birleştirdiğimizde 'hamd'dir. Bu 'hamd'den bile önce Allah ile ilişkimizin ilk adımları, olmanız gereken yere ulaşmak istiyorsanız, kendinizle konuşmalısınız, Allah'a ne için şükretmeniz gerektiğini düşünmelisiniz. Daha önce de söylediğim gibi; hikmet sadece faydalı bilgi değil, sadece düşünceler değil. 
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Aslında davranışa ne dönüştürdüğündür. Bakış açına ne kattığın, nasıl algıladığına, nasıl anladığına dönüştürdüğündür. Muhtemelen bu tabiri milyon kere duydunuz, bardağın yarısı boş mu yoksa dolu mu? Allah'ı öven birisi, Allah'ı överek "su var" diyecek, Allah'a karşı şükürsüz ya da övgüsüz olan biri, "Neden tamamı dolu değil? 
Buzdolabından getirmedin mi? Neden bu oda sıcaklığında?" "Onunla ilgili her şey yanlış" Bu da şükretmeyenlerin tavrı. Yani, bu onun şekillendirdiği bir tavır. 
Sonrasında Allah'tan gelen derin hikmet, (Lokman, 12) UÜli jsliş Allah'ın 

bize öğrettiği şey sadece Lokman ile ilgili değil. "Her kim şükredici olursa" diyor, yani sadece Lokman değil, Her kim bunu öğrenirse ve şükredici olursa, yaptığı sadece kendisinedir. (Lokman, 12) LüIİ Sadece kendiniz için yapıyorsunuz. 

Her zaman açgözlü veya mutsuz olursam, ilişkilerimle, çocuklarımla, ebeveynlerimle, arkadaşlarımla ilgili mutsuz olursam; yaşadığım evle, sahip olduğum işle, giydiğim kıyafetle, nasıl göründüğümle, aldığım eğitimle, insanların benim hakkımdaki düşünceleriyle ilgili memnuniyetsizsem. Ben sürekli memnuniyetsizsem, bu benim kim olduğumsa, eğer ondan daha fazlasını istiyorum, bundan daha fazlasını istiyorum diye düşünürseniz, Aslında ayet bize sadece kendimize zarar verdiğimizi öğretiyor. 
Sadece kendinize zarar veriyor, kendinizi olumsuzluklara boğuyorsunuz ve bu sizi hasta ediyor. Şükredici bir tavırla yaşamak aslında sizi özgür bırakıyor. Sizi negatif düşüncelerden özgür bırakır ve kendinizle daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Size enerji verir, sizi iyimser yapar, size destek verir ve başka türlü yapamayacağınız şeyleri yapmanızı sağlar. 

Benim kendi deneyimimle, umarım sizin deneyiminizle aynı değildir, malesef, Müslüman ümmetinde, benim tek deneyimleyebildiğim bu ümmet, Biz gerçekten olumsuzluğa bağımlıyız. Olumsuza bağımlıyız. Doğrusu, kadar bağımlıyız ki birileri olumlu bir şey yaptığında ne söylüyoruz biliyor musunuz? "Amacınız ne? Hiçbir şey değişmeyecek." "Neden zahmet ediyorsun ki?" Olumlu olan diğer şeylere bakmak yerine, diyoruz ki "İyi bir şey yaptığını mı sanıyorsun, çözülmesi beklenen diğer şu bütün sorunlara bak!" "Negatifler kulübümüze geri dön. Neden çok olumlusun?" 
Birinin iyimser olmasından dolayı, neredeyse alerjik bir reaksiyon alıyor gibiyiz. 
"Olması gereken şey bu değil." "Neden seni negatif dünyaya geri getirmiyoruz?" Bunu bazen, malesef ki, saygı duyduğumuz insanlarda görüyoruz örneğin ebeveynlerimizden. Lokman, baba olarak tanımlanacak. Bir baba sürekli negatif olduğunda, bir anne sürekli negatif olduğunda çocuklarınızı nasıl şükürle büyütebilirsiniz? Sizi sürekli şikayet ederken görürlerse, sizi sürekli üzgün görürlerse, sizi hiç minnettarken görmezlerse, onlara karşı veya başka hiçbir şeye karşı. 
Yüzünüzde asla mutlu bir görünüm yok. 

Birçok insan yanıma gelip konuştuklarında, birçoğu kendini dindar bir müslüman olarak tanımlamıyor, bazen insanlar geliyor ve "Bazı videolarını gördüm ama pek camiye gitmem." diyor. Ben de "Söylesene peki neden kendini dindar toplumdan tanımlamıyorsun?" "Neden dindar olduğunu düşündüğün insanlar hakkında rahatsız hissediyorsun?" Bana ne söylüyorlar biliyor musunuz? "Onlar her zaman mutsuz." 
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"Her zaman kızgın gözüküyorlar. Nasıl oluyor da ilahi bilgiye sahip bu insanlar, ki bu ayette bilgi eşittir şükürdür dönüşümünün olması gerekiyor. Hikmetin özeti, kökü şükürdür. Nasıl oluyor da birisi Allah yakınlaştıkça ve Allah'ın dini hakkında daha çok şey öğrendikçe, daha perişan oluyor? Doğrusu, daha fazla minnettar olursanız her zaman daha fazla olumlu olursunuz. Sadece her şeyde olumlu bir bakış açısına sahip olursunuz. Düştüğünüzde bile, -ki tabii ki oluyor, düştüğümüz anlar var- Kendinize söyleyin "Şuan da minnettar olabileceğim ne var?" ve kendinizi bir daha toplayın. 
Musa (a.s.)'ı hatırlatayım. Ben her zaman Musa (a.s.) hatırlatıyorum. Fakat yine de Musa (a.s.)'ı hatırlatayım. Suyu aşıyor, İsrailoğullarıyla birlikte, evlerinden ayrıldılar, evsizler. Yüzlerce, binlerce kişiler. Evsizler ve çölün ortasındalar. Başlarının üstünde çatıları yok. Erkek, kadın, çocuk, çekilen acılar, ağlamalar.Durumu hayal edebiliyor musunuz? Şu an da biz 20 dakika 100 derece sıcaklıkta Teksas'da dışarda dursak, içeri girmem gerek deriz. Bu insanlar çölde yaşıyorlardı. Mısır'ın dışında bir yerde. Bu delilik! Onlara hutbe verecek. Onları sakinleştirmeye çalışacak. Peki, onlara ne söyleyecek? Hutbe, (İbrahim,7) Eğer şükrederseniz, size (nimetimi) 

arttıracağım. Ben onlara sabırla ilgilihutbe vereceğini düşünmüştüm. Hayır, o onlara şükür ile ilgili hutbe verdi. Onlar da "Ne için şükretmeliyim ki? Havaya bak dostum!" 
"Sıcaklık ne kadar kötü! Çocuklarım, ben çok açım, başka kıyafetimiz yok, çölde yemek nasıl bulacağız?" "Şükür mü? Ne için şükür edeceğim?" Ve eğer bir saniye durup düşünürseniz; az kalsın öldürüleceğiniz gerçeğine ya da boğulacağınız ya da artık köle olmadığınız ya da aşağılanmadığınız, bebekleriniz artık katledilmiyor. Kadınlarınız aşağılık bir durum yaşamıyor. Toplumun erkekleri, kadınlarının toplum içerisinde aşağılandıklarını görmek zorunda kalmıyor. 

Minettar değil misin? Şikayet mi ediyorsun? Her zaman şükredecek bir şeyler vardır. 
Her zaman Allah'ın verdiği, seni o durumdan dışarı çeken şeyleri vardır. Her zaman daha kötüsü olabilirdi. Bu hikmetle yaşamak çok zordur ve eğer birisi yaşarsa, tek faydalanacak olan yine kendisidir. 

(Lokman, 12) L«!la jilij ı>j 

Bu derin hikmet Allah'tan gelir eğer sen ve ben şükredici olursak. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 

(İbrahim, 7) 

Allah söz veriyor, daha çok daha çok vereceğim. Allah bu hayattaki iyi olan her şeyi arttırıp verecek. Hidayet, sağlık, rızık her şey yerine oturmaya başlayacak, eğer sen ve ben şükrümüzü geliştirebilirsek. İşte bu hikmet. (Lokman, 12) ve her kim 

minnettar olmamak, nankör olmak isterse, 

(Lokman, 12) Allah'ın ihtiyacı yok, 

(Lokman, 12) Allah zaten övgüye sahip. 

Onun önemli olduğunu hissetmesi için senin teşekkürüne ihtiyacı yok. MaazAllah. Bu insanoğludur.İnsanoğlunun övgüye ihtiyacı var, Allah'ın övgüye ihtiyacı yok. Bazı insanlar, "Neden ona minnettar olmalıyım ki?" Yaygın ateist argümanı "Neden Tanrı'nızın çok övülmeye ihtiyacı var?" Çünkü birisinin övülmeye ihtiyacı olduğunda tüm ilgisini kendisine verir. "Neden Tanrı'nız sürekli övülmeyi istiyor?" Allah Ganiyy 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olduğunu söylüyor. Onun ihtiyacı yok. Onun övgüye ihtiyacı yok, senin var. 
Faydalanan sensin. Ondan önce Hamid olduğunu söylüyor. Onu öv ya da övme, övgü onundur. Sadece şükür değil, hamd de ona aittir. Övgü ona aittir, şükür zaten ona aittir. Hatta eğer sen var olmasaydın da. Bunun için seni beklemiyordu. Şükür dolu bir hayat yaşayan ve bunun yaptığı her şeyi şekillendirdiği adamın bu tavrı. Gördüğünüz gibi sadece yaptığımız eylemlerle ilgili değil. Lütfen buraya dikkat edin. Sadece ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız. Sadece ne yaptığınız değil, aynı zamanda nasıl yaptığınız. Aynı tabak yemeği yiyebilirsiniz ve sizin yanınızdakiler aynı yemekten yiyor olabilirsiniz. Fakat onlar şükrederek yiyor, sizse şükretmiyorsunuz. Aynı şeyi yaptınız. 
Aynı tabaktan, aynı elle yediniz, ikiniz de bismillah dediniz. Her şey aynı gözüküyor. 
Ama birisi şükretti, diğeri etmedi. Birisi bu hayatta yararlandı ve sonrakinde. Diğeri ise yararlanmadı. Diğeri kendilerini, taşıdığı tutum nedeniyle, o nimetlere karşı kapıları kapattı, Şükür, eylemden fazlasıdır. Şükür bir tavırdır. Peki o, oğluna ne diyor? 
(Lokman, 13) >3 (jUal JIİ 

Lokman oğluna dönüdüğünde dedi ki, tavsiye, öğüt verdiği zaman, 

(Lokman, 13) îj* Lj benim küçük oğlum, sevgili oğlum 
(Lokman, 13) V Allah'a ortak, eş koşma 

Ama konuşma şirk hakkında değildi, putlara tapmak değildi. Bu ayetlerdeki konuşma, minnettar olmak ile ilgiliydi. Dil bilgisel açıdan aslında bir karşılaşma var. Şirk ve şükür, bir kelime oyunu var. Ama aslında burada ki bir diğer önemli şey ise şunu bilmeliyiz, Allah bize Allah ile ilişkimizin kalbinin aslında minnettarlık olduğunu söylüyor. Allah'a karşı sahip olduğumuz diğer tüm duygulardan daha fazla. Bizler kuluz, ondan korkuyoruz, otoriteye sahip olduğunu biliyoruz, yaratıcımız olduğunu biliyoruz ya da rehberimiz bütün bunların hepsi doğru ama bunların hepsinden fazla kalplerimizde ilk önce olması gereken, Allah ile gerçek bir ilişki için olması gereken, şükürdür ve eğer o orada yoksa sonra bazı türden savaşamayacağınız şirkler ortaya çıkar. Çünkü o put gibi görünmez. İbadet ettiğin yanlış tanrılar gibi görünmez. Bu içinizde yaşayan bir put gibi. Bu yüzden o da Allah'a karşı nankör olma demek yerine (Lokman, 13) ^ ^ 

Allah'a şirk koşma diyor. Çünkü eğer minnettarlık için hikmeti öğretirse, "Nankörlük etme" demesini beklersiniz. Ama o, (Lokman 13) Mj 'i diyor. Allah'a şirk koşma. 
Allah'ın yanına eş koşma. Biz Allah'a aidiz. Dünyada bunu nasıl anlıyoruz? Lokman'ın oğluna verdiği öğreti nedir? Bu arada bu sadece babanın çocuklarına konuşması değil etkili olan birisinin, etkilediklerine karşı konuşması. Kim size bilgi için saygı duyuyorsa, özellikle babalar için söylüyorum çünkü besbelli ki babalar hakkında, ama eğer bunun dışında da ağabeyseniz, danışmansanız, size saygı duyan biri varsa, bu onlara öğretmeniz gereken bir öğretidir. 

Ben bunu çocuklarıma nasıl öğretebilirim? Bu soruyu kendime sordum. Bazılarınıza Allah iyi bir meslek, iyi bir iş vermiş. Para tamam, ev tamam, kira ödeniyor, araba tamam, her şey tamam. Sizin hayatınız daha kolay, çocuklarınızın hayatı sizinkinden de kolay. Siz çocukken çok daha zordu. Ben hatırlıyorum, eskiden başka bir ülkede yaşıyorduk, bayramda hamburger almaya giderdik ve biz onu keserdik. Bir tane 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hamburgeri bütün aile yerdik. Bu bizim bayramımızdı. Ben de kız kardeşimin aldığı parçaya bakardım. Çünkü ortadaki parçasını almak isterdiniz en büyük parçası orası olduğu için. Bilirsiniz çünkü çocuklar her zaman ilk parçayı ister. Evet evet ilk parçayı al. Çünkü ilk parça kenarıdır çoğunluğu ekmektir. Mesele şu ki bizim çocuklarımız bunu bilmiyor. Bizim çocuklarımız "Hey! Ben benimkinde peynir istiyorum! Ben benimkinde mayonez istiyorum!" "Ben peynir istemiyorum, soğan istiyorum!" Onlar benim yaşadığım hayatı yaşamıyorlar. Zor olduğunu görmüyorlar. Aynı seviyede sıkıntıları yok. Sizin genç çocuklarınız "Bu üniversiteye mi yoksa öbürüne mi gitsem bilemiyorum." "Hangi model araba alsam bilemiyorum." dediğinde, siz de kendinize hatırlatırsınız "Ben eskiden otobüse itilirdim." "Gazete dağıtımı yapardım." "Üç dakika geç kaldığım için, bana bağırarak beni işimden kovdular." "Öğrenim ücretimi ödemek için parayı zor tamamlardım." "Aslında ne kadar para kazandırsam, eve yiyecek almaya harcanırdı." "Ve benim çocuklarım, 'o arabayı mı yoksa diğerini mi beğenirim pek emin değilim. 1 diyor" Siz de sadece kafanızı duvara geçirmek istiyorsunuz. Burada ne oldu? Çünkü çocuklarımız birçok şeye sahip. Birçok şeye sahipler. Tabii ki minnettar olamazlar. Böyle minnettar olamazsın. Çocuklarımıza paranın değerini öğretmemiz lazım. Çocuklarınıza iyi bir hayat vermek demek, onlara daha iyi bir ev almanız manasına gelmez. Daha iyi bir ev alarak onları mahvetmiş olabilirsiniz. Eğer eviniz oyuncaklarla doluysa ve onların gözü de onlara alacağınız bir sonraki oyuncaktaysa, ve daha iki gün önce aldığınız çöp olduysa, o zaman bunun anlamını bilmiyoruz. Bunu neden okuyoruz? 

(Lokman,12) 4 û' Bir baba olarak anlamı, öncelikle şükür dolu bir hayatı kendiniz yaşamalısınız ve çocuklarınıza çalışmanın değerini öğretin. Rızkın değerini, sahip olduklarının değerini bilmeyi, gözlerini sahip olmadıklarına dikmeyi değil. Bayram yeni bitti ve bayramda çocuklar zengin olur. Değil mi? Bu aslında çocuklarımıza şükrü öğretmek için çok iyi bir fırsat. Çünkü Ramazan'ın sonunda Allah buyuruyor ki, (Maide, 89) 

Böylece şükredersiniz. 

Fakat biz "Dostum sen ne kadar aldın? Sen 20 dolar mı aldın? Ben 15 aldım." Biz veren konumunda değiliz. Biz alan konumundayız. Çocuklarımızı canavarlara dönüştürüyoruz, tüketicilere dönüştürüyoruz. Daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorlar. Onlara istediğini vermediğiniz anda da, Çocukları yeni iPhone isteyen ebeveynlerle uğraşmak zorunda kaldım. Hayır diyorlar, çocuk da kendimi öldüreceğim diyor. Ve onlar da beni görmeye geliyor. Çocuk bu tür tehditler yapmaya hazırdı yeni bir iPhone alamayacağı için, İnterneti kesileceği için, evlerinde wi-fi olmadığı için. Bu şükürün zıttı ve bu Allah'a karşı şirkin bir çeşidi. Şükür gittiğinde geriye kalan tek şey şirk. Sonra da tek minnettar olduğun tek kişi kendinsin. Kendine hizmet ediyor, kendine ibadet ediyorsun. 

(Furkan, 43) »'i* ^ 

İstediğiniz, memnun etmek istediğiniz, itaat etmek istediğiniz zevkinizin en önemli konusu kendi hevesleriniz, tüketiminizdir. Çocuklar bunu bilmiyor. Onların yönlendirilmesi lazım. Siz onlara ne yaparsanız, onu yapacaklardır. Sen ve ben de bunu karşılayamayız. Paranızın olması, çocuğunuza bunu yapmanız anlamına 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gelmiyor. Tabii ki bunun aşırı zıttı da, bazı ebeveynler iyi yapmıyor ya da iyi yapsalar bile çocuklarına hiçbir şey vermiyorlar ve sonra da bu hutbeyi kullanıyorlar. Bunu da yapmayın. 

(İsra, 110) && tA Denge kurun. 

Ama ben önemli bir şey vurgulamak istiyorum, O da, çocuklarımıza verdiğimiz değer. 
Çocuklarınız ergenliğe girdiğinde hatta daha öncesinde evin içerisinde çalışmalılar. 
Katkıda bulunmalılar ve bunu yaptıklarında "bana ne kadar ödeyeceksin" demesinler. 
Ne kadar ödeyeceksin mi? Burada uyuyorsun, burada yaşıyorsun sorumluluk alman lazım. Çocuklarınıza sorumluluğu öğretin. Hiçbir şeyle takas etmek için de değil. Para almak için değil, ayın sonunda oyun almak için değil. Bunlar için değil ve eğer biz bunu yaparsak, Eğer onları sürekli tüketiciler yapmaya devam edersek, "Bana ne vericeksin, bana ne vereceksin" Tahmin edin ne olacak anne babalar? Size ne olacağını söyleyeyim, Çocuklarınızı Allah'a karşı minnettar olmamak için yetiştirirsiniz. Eğer Allah'a karşı minnettar olmazlarsa size karşı nasıl minnettar olsunlar? Bu ikisi bağlantılı mı değil mi? Allah buyuruyor ki, (Lokman,14) A u' 

Bana ve anne babana şükret. Aynı bölümde. Bu iki şey bağlantılı. Eğer biz çocuklarımızı sahip oldukları şeylere karşı önce Allah'a minnettar yetiştirmiyorsak, size garanti veriyorum bağımsız oldukları ilk anda, sizinle bir işleri kalmıyor. 
Aradığınızda sizi umursamıyorlar, mesajlarınıza cevap vermiyorlar, sizi yok sayıyorlar, sizi reddediyorlar, istedikleri zaman evden dışarı çıkıyorlar siz ise "-Bu çocuğa ne oldu böyle, senin için her şeyi yaptım, sana sürekli verdim" "-ve sen bana hiçbir şey vermiyorsun" "+Evet, çünkü artık sana ihtiyacım yok." 

"+Sen benim açgözlülüğümü doyurdum, şimdi ben kendimi doyurabiliyorum." 

"+Ben bağımsızım, ne için sana ihtiyacım olsun?" 

"+0 işlem bitti, teşekkürler, hoşçakal" 

Biz de şok içinde oturuyoruz. Çocuklarımıza ne oldu? Belki de biz onları mahvetmişizdir. Belki de biz onları yok ettik. 


Beki biz sevgimizden yaptık. (Enfal, 28) fiilili Ujİ 


Allah bunu bir sebep için buyuruyor. Paranız ve evlatlarınız büyük birer imtihandır. 
Çünkü, para ve çocuklarınız, ikisiyle doğru idare edemediğiniz zaman, Özellikle çocuklar için parayı doğru idare edemediğiniz zaman bu en büyük imtihandır, felaketle sonuçlanır. Bazen çocuklarınıza bir şeyler almamak iyi bir şeydir. Bazen istediklerini vermemek iyi bir şeydir. Bazen onları geride tutmak iyi bir şeydir. Bu önemli ve bu yalnızca teorik olarak çocuklarımıza "Elhamdülillah" demeyi öğretmek değil. Bunun yaşanması gerek ki bölümün başı bu yüzden (Lokman, 12) hh' -“J 


Hikmeti vermek, hikmeti yaşamak, öğretilenleri yaşamak, minnettar yaşamak için. 
Çocuklarımız ne kadar sıklıkla temizlik yapıyor? Çocuklarımız ne kadar sıklıkla kıyafetlerini düzenleyip yıkıyorlar? Biz onlar için her şeyi yapıyoruz. Onlar için kölelik yapıyoruz. Şükretmeleri için onları nasıl hazırlıyoruz? Her şey onlara verildiğinde, 

^ *£ O Jl jı 

birçok Firavun... Etrafa gidip, (Naziat, 24) pjj ul "Ben, sizin en yüce 

Rabbinizim!"(Naziat, 24) derler. Bugün hamburger istemiyorum, pizza istiyorum. Hadi 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gidelim. "...Şu nehirler de benim altımdan akıyor..." (Zuhruf/51) ve bu onların suçu değil. Çocuklarımızın bozulması, şeytanlardan değil. Biz onlara rehberlik edemediğimiz için. Hikmetin bir parçası, çocuklarınızı doğru bir şekilde büyütmektir. Onların iştahını frenleyin, onları kontrol edin. Çocuklar o kontrole sahip değiller bizim sevgiyle onlara o kontrolü uygulamamız lazım. Ayetin başında, (Lokman, 13) ^ buyuruluyor. Ve bu 

bitirmek istediğim yer. Yani benim sevgili oğlum, benim küçük oğlum, oğulcuğum. 
Anlamı, babanın oğluyla sevgi dolu konuşması. Bunu dinleyip şöyle yapmamalısınız: "Cumadan yeni geldim ve buradaki her şey değişecek! "Kasabada yeni bir şerif var!" 
Hayır hayır hayır sakin ol. Fazla gaza gelme nasılsa çok da uzun sürmeyecektir. Bunu çocuklarınızla sevgi dolu, gerçek bir konuşma halinde yapın. Onların bazı şeylere karşı olan tavırlarını değiştirin ve kendinize söyleyin bunu bizde göremezlerse yapamazlar. 
Vallahi bunu bizde göremezlerse, kendileri de yapamaz. Eğer, tabaklarca yemek döküyorsak ve eğer açken restorandaki her şeyi sipariş veriyorsak iki saniye sonra da "Aman Allah'ım çok doydum." deyip, Çocuklarınıza "Yemeğinizi bitirin." diye bağırıp durursanız, Önce kendine bakmalısın, senden hiçbir şey öğrenmiyorlar. Şükrü öğrenmiyorlar. "Geri kalanını at çöpe gitsin!" Gerçekten mi? Çöpe at gitsin mi? Az yemek ye az tüket. Eğer bu yoksa, İslam'ın kendisi de kaybolur. Size söylüyorum korkunç bir şey. İslam'ın kendisi kaybolur, bu yüzden de oğluna şöyle diyor 

(Lokman, 12) 

(jlâ jE (jÂj <LuiÜl jLuû Uajli 


Bu ayetle ilgili son bir şey, Allah "her kim şükrederse" ve "her kim nankörlük ederse" diye karşılaştırıyor. Şükreden insanlardan bahsederken fiili mudari kullanıyor 6*j 

jiliü Uil yani şimdiki zaman/geniş zaman kullanıyor bunu normal İngilizce ile açıklayacağım. Ama nankörlük hakkında konuştuğunda fiil madi kullanıyor. _>& diyor İş& û*j demiyor. 

(Lokman, 12) ^ diyor. 


Bunun bir sebebi var. Her kim şükrederse veya her kim devamlı şükredici olursa, bunu kendisi için yapar. Her kim yapmadıysa da ya da her kim nankörlük ettiyse geçmiş zaman Bu bize Allah'ın şunu anlattığı çok derin bir yol ki, Şükür, devam eden bir şey çünkü geniş zaman da devam eder. Yani sürekli devam etmeli tıpkı en başında söylediğim gibi kendinize sürekli tekrar etmelisiniz. Devam etmeli ve bu bir kez şükredince biten bir şey değil. "Tamam ben zaten Allah'a ev için teşekkür ettim." 
"Şimdi başka bir şeye teşekkür etmek için ilerleyebilirim" Böyle değil, devam eden bir şükür olmalı. Sürekli devam eden bir takdir. Diğer bir yandan küfür, geçmişte kalması gereken bir şey. Nankörlük geçmişte kalmış bir şey olmalı. Bir süre içinde gerçekleşmiş olsa bile arıtılmış hale gelmeli. Ama eğer hayatınız her zaman nankör olmakla geçiyorsa o zaman ciddi bir problem var demektir. İnançsızlığın ve nankörlüğün aynı kelimeden gelmesinin bir sebebi var. Küfrün anlamı, inkar etmek. Allah'a küfretmek, Allah'ı inkar etmek demek. Nimete küfretmek de aynı. "Kufran", iyiliği reddetmek, nankörlük etmek anlamına gelir. Bir kafir aslında iki şeydir. Allah'ı inkar eden ve nankör olan. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allah'ı inkar eden ve nankör olan aynı şey. 
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Bu yüzden de, şükreden birisi aynı zamanda şirk koşan biri olamaz. Eğer Allah'a karşı iyiysen, muhtemelen şirk yapamazsın. Allah bizi nankör olmanın şirkinden korusun. 
Allah bizi şükür dolu yaşayanlardan eylesin. Ve bizi şükür duygusunu çocuklarına aktarabilenlerden eylesin. Allah bizi muhteşem Kuran ile mübarek kılsın. Ayetleri ve zikirlerini bize faydalı kılsın. 


Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini façebooKçom/noumanalikhanturkçe sayfasından takip 

edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altvazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: 

http://www.gencmuslumanlar.com 


10 





